In 2026 viert Stadskasteel Oudaen haar 750-jarig bestaan. Al sinds 1276 staat het stadskasteel aan de Oudegracht,
midden in het historische hart van Utrecht. Oudaen is het best bewaard gebleven voorbeeld van een Utrechts
stadskasteel en behoort fot een bijzonder type stedelijke huizen dat in de middeleeuwen werd gebouwd door invioedrijke
bewoners en kooplieden. Deze huizen combineerden wonen, werken en representatie en speelden een belangrijke rol in
het stedeljjke leven.

Door de eeuwen heen heeft Oudaen verschillende functies gekend en is het gebouw meebewogen met de ontwikkeling
van de stad. Wat bleef, is de betekenis als plek van onfmoeting. Vandaag de dag is Oudaen geen museum of monument op
afstand, maar een levendige plek waar historie onderdeel is van het dagelijks gebruik. Het stadskasteel huisvest een eigen
bierbrouwerij, een grand café, een restaurant en diverse zalen voor bijeenkomsten en evenementen. Daarmee vervult
Oudaen nog alfijd een centfrale rol in het sociale, culturele en zakelijke leven van Utrecht.

Het jubileumjaar markeert nief alleen een bijzonder historisch moment, maar vormt ook een kans om de befekenis van
Oudaen opnieuw zichtbaar te maken. In plaats van één jubileurnmoment is gekozen voor een doorlopend jubileumjaar,
waarin verleden en heden met elkaar worden verbonden. Gedurende 2026 wordt hef jubileum stap voor stap ingevuld
met acfiviteiten en momenten die laten zien hoe Oudaen al eeuwenlang een plek is waar mensen samenkomen om te
eten, drinken, werken en vieren.

De focus van het jubileumjaar ligt op ontmoeting en beleving. Historie wordt nietf alleen verteld, maar ervaren: in het
gebouw zelf, in de verhalen die worden gedeeld en in de manier waarop Oudaen vandaag de dag wordt gebruikt. Zo blijft
het stadskasteel een levende plek, die haar rijke verleden nief loslaat, maar juist inzet als fundament voor de foekomst.

Met het jubileumjaar onderstreept Oudaen haar positie als een plek waar stadsgeschiedenis en hedendaagse
stadsbeleving samenkomen. Een plek waar al 750 jaar mensen elkaar onfmoeten aan de Oudegracht en waar verleden
en heden samen aan fafel zitten.



